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ADRIAEN
JANSZKERK
Kasteelweg 50

Januari

10.30 uur: ko + kn
ds. Hans Schaap

1030 uur: ko + kn
ds. Corine
Zonnenberg

10.30 uur: ko
ds. Hans Schaap

Kerkdiensten

 Donderdag 1 januari Zondag 4 januari Zondag11januari  Zondag18januari  Zondag 25 januari

1030 uur: ko + kn
mw. llse Lamers

PELGRIMSKERK
Reyerdijk 51

10.30 uur: ko + kn
ds. D.van Vreeswijk

10.00 uur: ko + kn
dhr. N. Bontenbal

10.00 uur: ko +kn
ds. N. Tramper

10.00 uur: ko + kn
ds. D. van Vreeswijk

10.00 uur: ko +kn
ds. D. van Vreeswijk
Heilig Avondmaal

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

10.15 uur:
Nieuwjaarsreceptie
11.00 uur:
Mw. M. van Weerden
Collecte: Kerk+K.A.

10.00 uur
Ds. C. van der Niet

Collecte: Diaconie

10.00 uur:
Ds: JH. Langelaar

Collecte: Kerk

10.00 uur:
Ds. 5. Kurtzahn
Heilig Avondmaal
met Bolnes
Coll: Diaconaat + KiA

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:

Nw. SONNEBURGH dhr. W.C. Baartman| dhr. J. Bos ds. A.L.AA.den dhr. G. Laheij
Besten

10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE dhr. J. den Toom Nog niet bekend
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Mw. D. van der Dhr. Alex Olsen Dhr. C. Romkes Geen dienst
Maasstadzaal Hijden Boeddhistische

bijeenkomst

11.00 uur:
SMEETSLAND Mw. D. Schroder
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn

06 499 10 403

stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk

Meerweide

Mariétte van der Ent

Smeetsland

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
Neemt afscheid per januari

Contact pastoraat

2026

Ds. J. Schaap Debbie Schrisder ’:d:;"‘e“ Ja::ZkE‘_"‘
010-3040233 dschroder@aafje.nl EEcly van \asing:
06-36 43 83 98 " ¥ | Mw. Karin Bos 00— 30331315
schaapherder76@outlook.com karin.bos@aafje.nl

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92
johan.bos@sonneburgh.nl

Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Met de komst van een nieuw jaar
mogen wij stil staan, om terug te
kijken én vooruit te zien. Het oude ligt
achter ons, met alles wat het ons
bracht: vreugde en dankbaarheid,
maar misschien ook zorgen, gemis en
vragen. Tegelijk opent zich voor ons
een nieuw begin.

In de overgang van oud naar nieuw
klinkt telkens weer Gods boodschap:
God gaat met ons mee, ook het
nieuwe jaar in. Wat achter ons ligt,
hoeft niet alles te bepalen wat voor
ons ligt. Er is ruimte voor vernieuwing,
voor nieuwe stappen, nieuwe hoop.

Juist in een wereld die momenteel
vaak onzeker en onrustig is, mogen
wij als kerk een plaats zijn waar hoop
wordt uitgedeeld, waar we elkaar
bemoedigen en waar we samen
uitzien naar wat komen gaat.

Laten we samen bidden dat dit nieuwe
jaar een jaar zijn waarin wij ons verder
laten varmen door Gods liefde, waarin
wij oog hebben voor elkaar en waarin
wij, als gemeente, blijven wandelen in
geloof, hoop en liefde.

“Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu
ontkiemt het — hebt u het nog niet

gemerkt?”
Jesaja 43:19a

Een heel gezegend
2026 gewenst!

Sandra
Surjokusumo

\,

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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en lichaam is een eenheid
ie uil vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid
vormen al die delen
- samen één lichaam. Zo is
. - het ook met het lichaam
van Christus.

1 Korintiérs 12, 12



Overdenking

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één
geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping — Efeziérs 4: 3-4

Elk jaar in januari is de “week van gebed voor de eenheid van christenen’, dit jaar van 18 t/m 25 januari 2026. Ook in
lJsselmonde wordt daar aandacht aan besteed en kun je met christenen van verschillende kerken samenkomen om te
bidden. Het thema is dit jaar: één van Geest.

In het materiaal van de week van gebed vond ik daar mooie dingen over geschreven:

Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God aan ons allemaal. Jezus heeft ons geroepen om in
eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Die eenheid is gebaseerd op zijn liefde. Zoals Paulus schrijft in Efeziérs 4:4:
Eén lichaam en éen geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

De hele Bijbel spreekt over eenheid. In Psalm 133 staat hoe goed en mooi het is als mensen in eenheid samenleven.
In Spreuken 6:19 en 19:11 lezen we juist waarschuwingen tegen verdeeldheid en wordt het belang van geduld en
vergeving benadrukt.

Jezus zelf bidt in Johannes 17 dat zijn volgelingen één zullen zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Liefde is daarbij het
sleutelwoord. De apostelen gaan verder in die geest. Paulus schrijft in zijn brieven dat we allemaal verschillende
gaven hebben, maar samen één lichaam in Christus vormen. Zo ontstaat een beeld van de kerk waarin ieders unieke
bijdrage waardevol is in Gods missie en zijn kerk. Dit spoort ons aan om ons niet op onderlinge verschillen te richten,
maar op de gezamenlijke roeping die Christus ons geeft (Mattets 28:19).

De Heilige Geest, waar Efeziérs 4:4 naar verwijst, geeft ons geloof en kracht. De Geest verbindt ons, ook als we uit
verschillende culturen of kerken komen. Door de Geest kunnen we elkaar beter begrijpen, vergeven en samen
getuigen van ons geloof.

Echte eenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Het gaat erom dat we samen leven vanuit
dezelfde kern van ons geloof: Jezus Christus. Die gezamenlijke toewijding laat zien hoe de Geest in ons werkt.

Ik moet bij dit thema denken aan een de retraite van de 4e Musketier die ik enkele maanden geleden in Zwitserland
had met collega-voorgangers uit verschillende kerken. De meesten kende ik nog niet. Ik vond het bijzonder hoe er in
een paar dagen tijd een sterk gevoel van eenheid en broederschap (sorry, het waren alleen mannen) ontstond. We
stonden o.a. stil bij Psalm 133 waar we de verticale beweging zien van zalfolie die stroomt en dauw die neerdaalt: de
beweging van boven naar beneden, die staat voor de zegen die God geeft in ons leven. Die verticale beweging komt
(als het goed is) tot uiting in de horizontale beweging van broederschap.

Toen we uit de kapel kwamen van het Zwitserse bergdorpje stonden we stil op de drempel en moesten we onszelf
voorstellen aan de anderen die al buiten stonden: ik ben Hans en ik heb een broer nodig! We werden opgenomen in
de kring die daar stond, met de armen om elkaars schouder, om de velgende welkom te heten.

Het maakte indruk op mij.

Ik verlang dat we als christenen in lJsselmonde dit jaar meer mogen groeien in broeder- en zusterschap, niet alleen
met mensen die op mij lijken en al in mijn bubbel zijn, maar juist ook met andere gelovigen die — om welke reden dan
ook — een beetje anders zijn dan wij. Omdat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar tot bloei te brengen!




Puzzelen en lezen

Horizentaal

1 Hiermee vergeleek Jezus het Koninkrijk der Hemelen
11 Gestapeld 12 Gebaar 13 Rivier in Duitsland 14 Scholing
15 Rolsteen 16 Reformatorische Omroep (afk.) 18 Voormalige
Moord-lerse terroristen 20 Roem die iemand toekomt
21 Krankzinnig 23 Muzieknoot 24 Glasachtig mineraal
25 Fotografische term 26 Maastrichtse violist 28 Zware zang-
stem 29 Leefklimaat 32 Eens 33 Tocht 34 Achteral 35 Meest
kerkelijke gemeente van Nederland 36 Ooievaarachtige vogel
38 Et cetera (NL afk.) 41 Goden uit de Oudnoorse mythologie
43 Windstil 44 Videorecorder 45 Bladgroente 47 Rivier in
Rusland 48 Symbool voor kwik 49 Kip 50 Tussen mrt. en mel
53 Stad in Italié 55 Europese vrouw 57 Werktuig met emmers
of bakjes om water op te halen 58 Aan de Heer niet meer
denkend (informeel).

Verticaal

1 Islamistisch gebedshuis 2 Hooihoop 3 Reeks 4 Afslagplaats
bij golf 5 Kracht 6 Dergelijke (afk) 7 Overvioed 8 Stad van
Franciscus (ca. 1182-1226) 9 Internetextensie van Oostenrijk
10 De tien geboden (Lat) 17 Betrekking hebbend op het
streven naar herstel van de eenheid van de christenen 19 Vurig
paard 22 Bazige vrouw 24 Wazig 26 Plotse invasie (Eng.)
27 Magische wortel 28 Lange pronksjaal 30 Vreemde taal
31 Loofboom 32 Argwanend 37 Hok 39 Luim 40 Ridderwapen
41 Algemene vergadering (afk.) 42 Oude streek die het huidige
Israél, de Palestijnse gebieden, Libanon en delen van Jordanié
en Syrié omvatte 45 Broek met korte pijpen 46 Bloem
51 Betaaldvoetbalclub 52 Herkauwer 54 Afgemat 56 Omroep
van 'Nederland Zingt’,

©ivim Die Weerdr - wwwithemapuzzels.com

Psalm 96

Numeri 22:41-23:12

Numeri 23:13-26

Numeri 23:27-24:13

MNumeri 24:14-24

Psalm 106:1-23

Psalm 106:24-48

Romeinen 1:1-17

Romeinen 1:18-32

Romeinen 2:1-16

Matteis 3:1-17

Matteis 4:1-11

Matteis 4:12-25

Romeinen 2:17-29

Romeinen 3:1-8

Romeinen 3:9-20

Romeinen 3:21-31

Psalm 66

Romeinen 4:1-12

Romeinen 4:13-25

Spreuken 3:1-20

Spreuken 3:21-35

Spreuken 4:1-9

Spreuken 4:10-27

Psalm 139

Spreuken 5:1-14

Spreuken 5:15-23

Spreuken 6:1-11

Spreuken 6.12-19

Spreuken 6:20-35

P

Spreuken 7:1-27

Bijbelleesrooster januari

Wees niel eigenzinnig.
maar heb ontzag




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het bijbelboek 2 Kronieken vervolgt het verhaal waar 1
Kronieken eindigde: bij de troonsbestijging van Salomo.
Het boek beschrijft de geschiedenis van Juda vanaf
Salomo tot de Babylonische ballingschap. De nadruk ligt
op de tempel, de eredienst en de trouw (of ontrouw) van
de koningen aan God. Het is geschreven vanuit een
priesterlijk perspectief, waarschijnlijk in de periode na de
ballingschap, om het volk te bemoedigen en te wijzen
op de noodzaak van gehoorzaamheid.

Salomo en de tempel (hoofdstukken 1-9)

Salomo vraagt wijsheid van God en ontvangt rijkdom en
eer. Hij bouwt de tempel in Jeruzalem, het hoogtepunt
van Israéls eredienst. De inwijding van de tempel is een
indrukwekkende gebeurtenis: Gods heerlijkheid vervult
het huis. Salomo’s gebed en Gods antwoord
benadrukken dat zegen afhankelijk is van
gehoorzaamheid. Salomo's rijkdom en wijsheid trekken
internationale aandacht (bezoek van de koningin van
Seba). Aan het einde van zijn leven wordt Salomo
minder trouw, wat leidt tot verzwakking van het rijk.

Thema's

- De tempel als centrum van eredienst: De tempel is het
hart van het geloofsleven. Het boek benadrukt dat ware
aanbidding en gehoorzaamheid onlosmakelijk
verbonden zijn.

- Gehoorzaamheid brengt zegen, ongehoorzaamheid
brengt oordeel: De geschiedenis van Juda wordt
gepresenteerd als een les: trouw aan God leidt tot
voorspoed, afvalligheid tot ondergang.

= Hervorming en terugkeer: Koningen als Hizkia en Josia
tonen dat terugkeer naar Gods wet mogelijk is, zelfs in
tijden van verval.

Symboliek en theologische betekenis

- De tempel symboliseert Gods aanwezigheid en het
verbond met zijn volk.

- De koningen weerspiegelen de geestelijke toestand van
het volk: leiderschap en geloof zijn nauw verbonden.

- Het gebed van Salomo en Gods antwoord (7:14)
vormen een kerntekst: bekering opent de weg naar
herstel.

2 Kronieken leert dat geschiedenis niet alleen feiten zijn,
maar een geestelijke les: Gods volk leeftin
afhankelijkheid van Hem.

Tekst: Annet de Ruiter

De koningen van Juda (hoofdstukken 10-36)

Na Salomo splitst het rijk in Juda en Israél, maar 2
Kronieken richt zich vooral op Juda:

Rehabeam en de scheuring van het rijk. Asa, Josafat,
Hizkia en Josia worden gepresenteerd als goede
koningen die hervormingen doorvoeren en het volk
terugbrengen tot God. Slechte koningen zoals Achaz en
Manasse brengen afgoderij en rampspoed. Josia's
hervorming en herontdekking van het wetboek zijn een
hoogtepunt.

Ondanks hervormingen blijft het volk uiteindelijk
ongehoorzaam. Het boek eindigt met de val van
Jeruzalem en de Babylonische ballingschap, maar ook
met een straal van hoop: het edict van Kores (Cyrus) dat
de terugkeer mogelijk maakt.

Historische en Culturele Context

» Geschreven in de post-exilische periode, toen het volk
terugkeerde en opnieuw moest bouwen aan identiteit.

- Het boek wil bemoedigen: ondanks ballingschap blijft
Gods verbond en belofte van herstel bestaan.

» Het benadrukt de rol van priesters en Levieten, passend
bij de situatie waarin de tempeldienst opnieuw werd
ingericht.

Slotgedachte

2 Kronieken is een oproep tot trouw en bekering. Het laat
zien dat God genadig is, maar ook heilig en rechtvaardig.
Het boek nodigt ons uit om ons leven te richten op ware
aanbidding en gehoorzaamheid.



Nog maar een paar jaar geleden lag de plaatselijke Raad van
Kerken op haar achterste. Geen toekomst, geen jongeren, geen
dienst aan de naaste. Het enige wat er nog gebeurde was de
jaarlijkse financiéle bijdrage aan de oecumenische viering van
alle kerken met Pinksteren, eens in de drie jaar. Maar ook daar

Leo Fijen is bekend van zijn was geen bestuur meer voor te krijgen. Op de vergadering van
boeken en televisieprogramma's de opheffing keken we elkaar aan en zeiden we eensgezind: dat
over kerken en kloosters. Plekken nooit.

die hij zelf ook frequent bezoekt.

De inspiratie die hij daar opdoet, Met vier voortrekkers hebben we de Raad van Kerken weer nieuw
deelt hij hier graag met u. leven ingeblazen. Niet door theologische inleiders uit te nodigen,

ook niet door een leesclub te stimuleren, nee, we hebben ingezet
op een gezamenlijke verbondenheid in de dienst aan de naaste.
Met Kerstmis, rond het levenseinde en in de nood van kinderen
en armoede. Twee keer per jaar komen we samen voor een
symposium, nodigen besturen en pastoraal personeel uit en
gaan hardop praten over de uitdagingen van deze tijd.

Als mij gevraagd wordt wat de eerste opdracht van de oecumene
is dan hoef ik niet lang na te denken: de gezamenlijke dienst aan
de mens in nood, dichtbij en ver weg. Daarom organiseren we
voor de tweede keer zo'n symposium, met het gelovig vuur van
alle christenen. Want we schamen ons dat we als volgelingen van
Christus niet weten hoe we de armen van onze tijd meer nabij
kunnen komen. Geen excuses van privacy of iets dergelijks, nee,
we zijn misschien wel te zeer verburgerlijkt om de schreeuw van
de kinderen in armoede om de hoek nog te horen. We hebben
soms tonnen in kas voor de nood in onze wijken en buurten, zelfs
her en der miljoenen op de bank, maar we weten niet wat we
met dat geld kunnen doen. Waarom niet? We kennen ons naaste
in nood niet meer.

De eerste opdracht van oecumene in deze tijd is dan ook: wees
thuis in je eigen straat en doe goed voor je naaste. Pas als je dat
weer doet, als christenen met elkaar, kun je ook weer vieren dat
je gelooft in Christus als vriend van de armen.

“We kennen ons naaste in nood
niet meer”




Kunst en het verhaal

Hoe vaak wordt eenheid in de Bijbel genoemd?

- In de Bijbel komt het woord “eenheid” slechts drie keer
voor: in Psalm 133:1 (“Zie, hoe goed en hoe aangenaam is
het voor broeders om samen te wonen in eenheid!”), en
tweemaal in Efeziérs 4:3 en 4:13, waar Paulus spreekt over
de “eenheid van de Geest” en de “eenheid van het geloof
Het idee van eenheid wordt uitgedrukt door middel van
verschillende verwante termen en zinnen in de hele
Bijbel.

Woorden als “één”, “samen’”. “in Christus” en “in Hem”
brengen vaak de essentie van eenheid over.

+In Johannes 17 bijvoorbeeld is het gebed van Jezus om
zijn discipelen "één” te laten zijn, aangezien Hij en de
Vader één zijn, een krachtige uitdrukking van eenheid,
hoewel het woord zelf niet wordt gebruikt. Evenzo komt
het veelvuldige gebruik door Paulus van de uitdrukking
“in Christus” om de gedeelde identiteit en eenheid van
gelovigen te beschrijven meer dan 80 keer voor in zijn
brieven.

- Misschien wel een van de mooiste uitdrukkingen van
eenheid komt uit Psalm 133:1, waarin staat: “Zie, hoe goed
en aangenaam is het wanneer broeders in eenheid wonen!”
Dit vers vat de vreugde en goddelijke goedkeuring
samen die harmonieuze relaties tussen Gods volk
vergezelt.

bron: Christian Pure Team

= In het Nieuwe Testament is het gebed van Jezus in
Johannes 17:20-23 een krachtig bewijs van het belang
van eenheid. Hij bidt, “dat zij allen één mogen zijn, net zoals
u, Vader, in mij bent, en ik in u, dat ook zij in ons mogen zijn,
zodat de wereld mag geloven dat u mij hebt gezonden.” Hier
zien we eenheid niet alleen als een innerlijk goed, maar
ook als een getuige van de wereld van Gods liefde en de
waarheid van het Evangelie.

= De apostel Paulus benadrukt in zijn brieven vaak het
thema van eenheid. In Efeziérs 4:3-6 spoort hij gelovigen
aan om “de eenheid van de Geest in de band van vrede te
bewaren. Er is één lichaam en één Geest ... één Heer, één
geloof, één doop, één God en Vader van allen.”

. Eenheid maakt dat we niet meer onmondige kinderen
zijn, een speelbal van de boze, maar dat we volledig
toegroeien naar Christus. Waardoor? Door ons aan de
waarheid te houden en de ander lief te hebben. Het
gebrek aan eenheid maakt dat een gemeente prooi is om
als speelbal door de boze gebruikt te worden.

Maar, als men zich aan de waarheid houdt en de ander
liefheeft, dan zullen de mensen samen naar Christus
toegroeien. Eenheid is een groepsproces. lemand kan niet
in z'n eentje eenheid binnen een groep bewerkstelligen

Tekst: Gerrit Buizer
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Willie Nelson, Bobbie Nelson en Family Bible

Willie Hugh Nelson werd geboren op 29 april 1933 in
Abbott, Texas in Amerika. Hij is nu 92 jaar oud en al
heel lang actief als country zanger, gitarist,
liedjesschrijver en activist.

Willie werd met zijn zus Bobbie Lee (1931-2022) nadat
hun vader overleed en hun moeder weggelopen was,
door hun grootouders opgevoed. Hij kreeg vanaf zijn
zesde jaar muziekles via een schriftelijke cursus. Zo
leerde hij gitaar spelen.

Zijn zus Bobbie leerde van haar grootmoeder piano
spelen op een pomporgel. Zij was toen 5 jaar. Haar
grootvader nam haar mee naar zang gospel
conventies die werden gehouden in het gerechts-
gebouw van Hillsboro. Later speelde ze bij haar
grootmoeder thuis en in de kerk met haar broer Willie.

Toen Bobbie 14 was begon ze met evangelisten rond te
reizen door Austin en heel Texas. Zij bracht 6
gospelalbums uit. Er zijn ook twee albums van Bobby
en Willie samen uitgebracht met de gospels die ze
zongen in de kerk en met de familie.

Na zijn eindexamen moest Willie in dienst en ging hij
naar de luchtmacht. Daarna werd hij discjockey bij een
country radiozender KVAN in Vancouver, Washington,
waar hij ook af en toe zong. Later verhuisde hij naar
Houston in Texas.

In 1957 schreef hij het liedje The Family Bible en
verkocht dat vanwege financiéle problemen voor 50
dollar aan Paul Buskirk zodat Willie zijn auteursrechten
kwijt raakte. Dat nummer werd in 1960 een hit voor
Claude Gray in 1960 en kwam op nummer 7 in de
Countrylijst. Het werd door heel veel artiesten
gecoverd o.a. door Pat Boone en Johnny Cash en
wordt door velen beschouwd als een gospelklassieker.

Hij kreeg zijn platencontract in 1961 bij Liberty Records
en schreef ook de liedjes: Hello walls, Funny how time
slips away, Pretty Paper en het bekendste lied Crazy
schreef hij voor Patsy Cline.

Willie bracht meer dan 100 studioalbums uit exclusief
compilatie live soundtracks. In 2025 werd zijn 154e
album uitgebracht. Hij is een van de productiefste
artiesten in Amerika.

Dit zijn Willie's gospelalbums:

The very best gospel, Gospel favorites, Just as | am (met
zus Bobbie uit de kerktijd, uitgebracht in 2003 met 18
hymns), Family Bible, Trouble maker (met Will the

circle be unbroken), Gospel old time religion (ook met
zus Bobbie).

Bobbie's gospelalbums:

I'd rather have Jesus (1986), later uitgebracht als Old
time religion (1992), How great thou art (1996), Hill
country Christmas (1997), Farther along: the gospel
collection (2013), The Willie Nelson Family (2021).

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 [ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

VAN DER WIEL

Wi maken °t rond

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
. 010 -497 84 41

# www.wielmak.nl = info@wielmak.nl

Q Bredenocord 2, Rotterdam



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Drie solo koningen

Wij waren drie solo koningen
Wij zagen dezelfde koningsster
Vanuit onze paleizen

Wij kwamen uit het Oosten van ver

Toen ben ik op weg gegaan
Door de woestijn op stoffige wegen

Telkens zag ik weer die ster staan

Kwam een andere solo koning tegen
Hij had diezelfde ster ook gezien

Was die ook aan het volgen

Had een cadeau bij hem bovendien

Dus waren we samen 2 solo koningen

Onderweg op onze wegen
Zagen we nog steeds die ster

Kwamen een derde solo koning tegen

Wij kwamen alledrie uit het Oosten
van heel erg ver

En volgden alledrie diezelfde ster

Rectificatie: Het gedicht Liefde in de uitgave
van december is geschreven door de heer
Jaco Groeneweq.
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Gezamenlijke berichten

Bijbelse dagboekjes 2026

De dagboekjes voor 2026 zijn beschikbaar voor wie
belangstelling heeft. Wie een dagboekje wil ontvangen,
kan contact opnemen:

Voor Meerweide en Sonneburgh: Joke en Arie Viot 010
4824162

In de Pelgrimskerk liggen ze in de kerk.

Voor de Adriaen Janszkerk: Wil Schuijer 06 3072 1980

Met vriendelijke groeten,
De diaconie

Nieuw e-mail adres redactie Adriaen Janszkerk

De redactie van de AJK is overgestapt naar een nieuw
emailadres. Voortaan kunt u ons bereiken op
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.n|

Voorlopig wordt de mail automatisch doorgestuurd
naar het nieuwe mailadres. U hoeft de mail dus niet
opnieuw te sturen. Wel willen we u vriendelijk
verzoeken in het vervolg ons nieuwe mailadres te
gebruiken.

Gezocht
- enthousiaste, creatieveling die het leuk vindt
om mee te werken aan ons kerkblad.

- Door maandelijks enkele vaste pagina's te
vullen of eindverantwoordelijk te worden.

+ Interesse?

- neem contact op met Annet de Ruiter:
Met vriendelijke groet, - Annet.de.ruiter@kerkinijsselmonde,nl
Redactie AJK/eindredactie Kerk in lJsselmonde [« 06- 246 931 87

Advertentie

TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),

Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Traditioneel en eigentijds

In alle prijsklassen Nieuwe Crooswijkseweg 66b

Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Hotterdam

Deskundig advies telefoon 010-4136910

TIMMEBMAN-NATUURSTEEN.NL Vakmanschap sinds 1839
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Een gezegend en gelukkig jaar 2026

Het nieuwe jaar begint en sommige mensen plannen of
formuleren doelen voor het komende jaar. Het blijkt
echter dat wij niet alles in handen kunnen hebben en dat
wij ons leven soms volledig moeten overgeven in de
armen van God. Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik
u hierbij de volgende woorden meegeven:

Heb geen spijt van welke dag dan ook in je leven.

Slechte dagen kunnen jou richting geven en soms
belangrijke ervaringen schenken.

Erge dagen kunnen je soms diepe kennis schenken en je
opnieuw doen bezinnen wat in het leven daadwerkelijk
belangrijk is.

Goede dagen kunnen je levensvreugde schenken.
Onzegbaar mooie dagen kunnen je doen verwonderen en je
een stuk van Gods liefde tonen.

Neem elke dag aan zoals die zich aandient en zie hem als
een geschenk.

Moge levenskracht in je wonen, moge liefde je omvormen,
moge Gods Zegen je dragen door het leven heen.

In die zin wens ik u een gezegend 2026 toe.

Vertrek Marjan van Weerden en bezoeken

Op vier januari zal Marjan van Weerden afscheid nemen
van de Groene Tuinkerk. Wij zijn dankbaar voor haar inzet
die zij gedurende een aantal jaren heeft getoond.

Met Marjan zat ik samen in de werkgroep pastoraat en
heb daarnaast met haar de viering van de eeuwigheids-
zondag gedaan en twee seniorenkerstbijeenkomsten.

Dank Marjan, voor onze samenwerking en veel zegen in je
nieuwe werkkring.

Vanaf januari zal ik de pastorale wijken van Marjan
overnemen. Het is de bedoeling dat iedereen benaderd
wordt voor een persoonlijk bezoek.

Bezoekmedewerkers gezocht
Wij danken Ellly Oorebeek die vele jaren pastoraal

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

medewerker is geweest in onze wijk. Elly heeft haar werk
met veel liefde en zorgvuldigheid gedaan. Nu zij stopt
met haar werkzaamheden zijn wij op zoek naar
versterking.

Als pastorale wijk van de Groene Tuinkerk willen wij met
iedereen boven de 80 jaar tenminste één keer per jaar
een persoonlijk contact onderhouden. Om dit te kunnen
blijven doen hebben wij versterking nodig. Wij zoeken
tenminste twee mensen die tijd willen besteden om bij
een aantal leden uit onze gemeente langs te gaan. Zou u
ons team kunnen versterken? Laat het dan weten aan de
leden van de pastorale werkgroep.

Boekbespreking: ‘De Kleine Prins’

‘De Kleine Prins’ is een aangrijpend en bekend sprookje
waarin het verlangen naar een
leven verbeeld wordt waarin wij
dieper en intenser de
werkelijkheid waarnemen. Wat is
de boodschap van deze bij-
zondere vertelling en wordt hier
misschien een leven vertolkt zoals
Jezus dit voor ogen had? De
wereldberoemde auteur Aantoine
de Saint Exupéry bespiegelt met
zijn boek 'De Kleine Prins’ de
eeuwige droom om het verloren
kind in onszelf terug te vinden.
Wij komen alle drie weken op woensdagen van 13.30-
15.00 bij elkaar. De ene week in mijn werkkamer in Bolnes
en de andere keer in de Groene Tuinkerk. Wij starten op
11 februari 2026 in mijn werkkamer in Bolnes.

Filmbespreking: The way
Graag wil ik met gemeenteleden de
film ‘The way’ bekijken en bespreken.
Waar gaat het in deze film over?

Tom Avery, een oogarts uit Californié,
krijgt op een dag het bericht vanuit P ;;/
Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een . ‘E'] TR
storm in de Pyreneeén is overleden .
toen hij de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella aflegde.
Hoewel de relatie tussen vader en zoon nooit echt goed
was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen en zelf deze
route te lopen. Onderweg wordt hij onderworpen aan de
gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij
ook enkele lotgenoten.

De filmavond is op 27 januari van 19.00- 22.00 in de
Groene Tuinkerk.

Een hartelijke groet,
Ds. Stephan Kurtzahn.
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GEEF VOOR JE KERK
Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met
voor het jaar 2026 opnieuw het thema “Geef vandaag
voor de kerk van morgen’. Deze actie is bedoeld om de
jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze kerk in balans
te brengen. Om alle activiteiten van onze kerkelijke
gemeenschap ook in het nieuwe jaar weer te kunnen
voortzetten, doen wij aan het begin van dit jaar
wederom een beroep op u. De bekende kerkbalans-
enveloppe krijgt u thuisbezorgd.
Op het daarin bijgevoegde toezeggingsformulier kunt u
aangeven welk bedrag u voor 2026 kunt bijdragen
(Vaste Vrijwillige Bijdrage/ Gift) en ook of u voor het
bedrag van € 17,50 ons kerkblad wilt blijven ontvangen.

De door ons opgestelde en door de kerkenraad
goedgekeurde begroting voor 2026 is in beknopte vorm
bijgevoegd. De enveloppe wordt in de periode van 10
januari tot en met 24 januari weer bij u opgehaald. U
kunt de enveloppe ook zelf bij de kerk inleveren.

Voor 2026 verwachten wij € 3.500,00 extra nodig te
hebben om de inkomsten en de uitgaven in balans te
brengen. Wij doen daarom een dringend beroep op u
om uw bijdrage, indien mogelijk, zodanig aan te passen
dat onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans
zal zijn. Uw antwoord op Kerkbalans 2026 zien wij met
veel vertrouwen tegemoet.

Tenslotte nog een dringende oproep: Degenen die
begin vorig jaar bij de actie Kerkbalans 2025 financiéle
toezeggingen hebben gedaan maar nog niet alle
bedragen naar onze bankrekening hebben over-
gemaakt, verzoeken wij vriendelijk om dat zo snel als
mogelijk is alsnog te doen.

Bij voorbaat dank daarvoor!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene
Tuinkerk

BlJ HET AFSCHEID VAN MARJAN VAN WEERDEN

Zondag 4 januari 2026 nemen we in de Groene Tuinkerk
afscheid van Marjan van Weerden als kerkelijk werker
van onze gemeente. Ze zal zelf in deze dienst voorgaan.
Sinds haar aantreden in onze gemeente hebben we haar
leren kennen als een bevlogen en altijd aanspreekbare
pastorale medewerker die haar taak met serieuze
interesse oppakt. Haar werk binnen onze gemeente
begon in het voorjaar van 2020 op een voor ons allen
buitengewoon vervelend moment. Velen van ons
hebben de covid-periode als heel onprettig ervaren of
hebben de impact ervan van dichtbij meegemaakt.

Marjan doet de belofte

Niet het meest geschikte moment dus voor een kerkelijk
werker, voor wie persoonlijk contact en ontmoeting zo'n
belangrijk onderdeel vormen, om van start te gaan en
kennis te maken. Toch heeft Marjan, met al de toen
geldende beperkingen, vanaf dat moment een
belangrijke plaats in ons midden weten in te nemen.
Gespreksgroepen en gebedskringen hebben onder haar
leiding iets wezenlijks kunnen betekenen.

Voor een aantal gemeenteleden heeft ze in de
momenten van verdriet en rouw een luisterend oor en
troostende worden weten te vinden.

Wij danken Marjan voor haar inzet en betrokkenheid bij
onze gemeente in de afgelopen jaren en zullen op 4
januari a.s. op gepaste wijze afscheid nemen.

In de dienst zal op verzoek van Marjan ook Karin de Rooy
een muzikale bijdrage leveren.

We hopen op een grote opkomst.

De kerkenraad

BERICHT VANUIT DE KERK AAN DE MAAS

Vrijdag 23 januari 18.00 uur = Samen aan Tafel

Een heerlijke en gezellige maaltijd met buurtgenoten.
Kosten: € 7,50, aanmelden véor 19 januari.

Info en aanmelden bij Marianne Molendijk,
mariannemolendijk51@gmail.com, 06 37342505.



BLOEMENDIENST
Zondag 23 november
Geen bloemen in verband met

Eeuwigheidszondag.

Zondag 30 november
Mevrouw Haak mocht op 24 november 90 jaar worden
De heer Gille werd op 1 december 91 jaar

Zondag 7 december

De heer Van den Akerboom vierde op 5 december zijn
94e verjaardag

Op 8 december was de familie De Jager 65 jaar getrouwd.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Ook de familie De Jager gefeliciteerd met hun trouwdag.

Onlangs hebben we nog een gift van €10, ontvangen
via Dikkie van Hengel.

Op 26 november hebben we het bloemenkistje geleegd,
er zat weer een mooi bedrag in van €215,

Alle gevers hartelijk dank.

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

BEDANKIJE

Zondag 7 december mocht ik de mooie bloemen in
ontvangst nemen i.v.m. mijn 94e verjaardag.

Bedankt daarvoor en ook voor de vele felicitaties in de
kerk.

Hartelijke groeten van Henk van den Akerboom.

GEWLZIGD TELEFOONNUMMER STEPHAN KURTZAHN
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 499 10 403

Op dit nummer is hij 24 uur per dag bereikbaar.

Gelieve in de adresboeken op te nemen.

HET KERSTENGELPROJECT VERVOLG...

Vorig jaar zijn er tijdens de vier Adventsweken weer
Kerstengelen anoniem "brievenbus-presentjes” aan het
bezorgen geweest in lJsselmonde.

Ook deze keer heb ik - als contactpersoon van de
Kerstengelen - weer leuke en dankbare reacties
gekregen, die ik uiteraard doorgegeven heb aan de

desbetreffende Kerstengelen.

We hopen dat er ook dit jaar weer Kerstengelen gaan
“vliegen” tijdens de Adventsweken.

Nieuwe Kerstengelen zijn altijd welkom om mee te doen!

Carla Tims, contactpersoon van de Kerstengelen

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Mw. D. van Hengel rijdt mw. van Hengel en mw. Bal en
mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.
04-01: Dhr. JLAM. Koociman
11-01: Dhr. LEK. Jungheim
18-01: Dhr. G.J. Buizer
25-01: Dhr. JA.M. Koociman
01-02: Dhr. J. Verschoor

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. M. Quak - van Hagen ( 86)

Verhuisd:
Mw. D. van Hengel naar Hagestaete.

BERICHT VANUIT DE KERK AAN DE MAAS
Dinsdag 13 januari 10.00 uur. o |
Open Huis met Cathy van Es,
leefstijlcoach van Facet:

Als je ouder wordt....

Ouder worden gaat gepaard met veranderingen. Herken
je de signalen? Wat is normaal? En wat kun je zelf doen
om vitaal en scherp te blijven?

Tijdens deze informatieve bijeenkomst gaan we op een
positieve manier in op wat er zowel lichamelijk als
geestelijk verandert als je ouder wordt.

Je krijgt uitleg, handige tips en er is natuurlijk veel ruimte
voor vragen.

Een interessante ochtend vol herkenning, inzichten én
praktische handvatten!

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
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Kerkbalans 2026 — doe mee

In januari starten we weer met de actie Kerkbalans. Dit is
hét moment om samen onze betrokkenheid bij de
gemeente zichtbaar te maken. Dankzij uw bijdrage
kunnen we blijven doen wat belangrijk is: erediensten
vieren, omzien naar elkaar, jeugdwerk ondersteunen en
onze kerkgebouwen onderhouden.

"Als je het van harte geeft, dan is de Heer er
blij mee. Maar je hoeft niet meer te geven

dan je kunt missen.”
— 2 Korintiers 8:12

Het thema van Kerkbalans is opnieuw: “Geef vandaag
voor de kerk van morgen.” Want samen zorgen we
ervoor dat onze gemeente een plek blijft waar geloof,
hoop en liefde gedeeld worden.

Binnenkort ontvangt u een brief of e-mail met het
verzoek om uw toezegging voor 2026. We hopen van
harte dat u wilt meedoen. Uw bijdrage is niet alleen
een gift, maar een investering in het geloofsleven van
vandaag én van de generaties na ons. Groot of klein,
elke toezegging helpt!

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid. Samen
bouwen we aan een sterke gemeentel!

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter
Penningmeester Hervormde Gemeente

k\ Bankrekening voor Kerkbalans: NL75 INGB 0002 9756 00
Overledenen
Datum Naam Leeftijd
9december Mw.W. Valk-huisman 87 jaar

J/

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de OR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

November Kerkapp Bankrek. Totaal

Collecte diaconie € 551,70 € 191,00 € 742,70

Sint voor Kint € 29500 € 700 € 302,00

Hospice Cadenza € 800,70 € 3950 € 839,60

Collecte kerk €1.592,70 € 152,50 €1.745,20

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

2 nov € 5,00 € 00,00 € 00,00 € 110,00

9 nov € 11,75 € 16,75 %

€ 106,85 % =D Scan de QR-code met de camera

16 nov € 16,50 € 11,50 € 70,50 € 4145 i G telae o ekl
23 nov € 11,50 € 11,50 € 121,70 € 00,00
30 nov € 00,00 € 5,00 € 89,35 € 90,40

N




Kerk

0 Protestantse Hervormde gemeente te Rotterdam-lJsselmonde

Verkort Overzicht

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Begroting  Begroting Rekening
2026 2025 2024

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 62.550 49.500 40.311
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 12.500 15.000 20.012
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 20 20 20
Opbrengsten levend geld 197.750 198.000 186.754
Totaal baten A 272.820 262.520 247.098
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 45.200 37.325 66.358
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
ENertaisaen 2.820 1.320 1.554
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 6.796 5.501 5.501
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 155.699 194 466 182.094
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.550 8.600 6.723
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 10.150 18.872 9.349
Salarissen en vergoedingen 2.270 2.220 2134
Kosten beheer, administratie en archief 13.575 12.275 12.801
Rentelasten/bankkosten 1.400 1.300 1.247
Totaal lasten A 246.460 281.878 287.762
Operationeel resultaat (A) 26.360 -19.358 -40.884
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 219.500 217.950 226.842
Incidentele lasten -214.056 -200.605 -215.221
Incidentele baten en lasten (B) 5.444 17.345 11.621
Resultaat verslagjaar (A+B) 31.804 -2.013 -29.044
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - 235.180
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves -5.444 -17.345 -226.842
Toevoegingen bestemmingsfondsen - =
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -5.444 -17.345 8.338
Resultaat naar Algemene reserve (D) 26.360 -19.358 -20.705

Toelichting

Het begrootte resultaat voor 2026 is € 34.000 hoger dan
het begrootte resultaat voor 2025. De baten voor 2026
zijn € 10.000 hoger begroot dan in 2025. De pastorie in de
Kolibristraat is in de loop van 2025 verhuurd en zal naar
verwachting geheel 2026 verhuurd zijn.

De lasten zijn € 36.000 lager begroot dan in 2025. De
grootste verschillen met de begroting van 2025 zijn: De

kosten voor pastoraat zijn € 40.000 lager begroot omdat
een van de predikanten met emeritaat gaat in 2026. De

kosten voor onderhoud en energie van de Pelgrimskerk
zijn € 8.000 hoger begroot. De afdracht voor het quotum
is € 8.000 lager begroot. In 2025 was eenmalig een hoger
bedrag begroot aangezien er sprake was van een nieuwe
ongunstige quotumregeling. Deze regeling gaat niet door
waardoor er weer lager begroot kan worden voor de

quotumregeling.

Het resultaat van de begraafplaats is € 12.000 lager

begroot dan in 2025.
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Van de predikant

Rondom de diensten

Terwijl ik dit schrijf, staan we nog voor de kerstdrukte met
alle vieringen die daarbij horen. Maar na Kerst komt de
jaarwisseling altijd snel. Even terugblikken op het
afgelopen jaar 2025 en vooruitkijken naar wat het
nieuwe jaar 2026 ons gaat brengen. We mogen de
toekomst en ons leven in Gods handen leggen. In zijn
hoede is de beste plek om te zijn, wat het leven ons ook
zal brengen.

Zondag 4 januari is de eerste zondag van het nieuwe jaar.
In deze dienst mag ik zelf voorgaan.

Zondag 11 januari is ds. Corine Zonnenberg van
Noorderlicht Charlois onze voorganger.

Zondag 18 januari hoop ik zelf te spreken.
Zondag 25 januari is mw. llse Lamers onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Nieuwe ambtsdrager en medewerkers

In de afgelopen tijd zijn enkele mensen benoemd als
ambtsdrager en medewerker vanuit zowel de
Pelgrimskerk als de Adriaen Janszkerk. Voor de AJK
hebben de volgende personen hun benoeming
aanvaard:

Kevin van Bree als diaken (ambtsdrager) en Stefanie Kert
als diaconaal medewerker. Beiden zullen vanuit de AJK
betrokken zijn in het college van diakenen.

Bastiaan de Ruiter en Tom van der Weg als
kerkrentmeester (medewerker). Zij zullen het college van
kerkrentmeesters (CVK) versterken.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

We zijn heel dankbaar dat deze mensen hun benoeming
hebben aanvaard en wensen hen wijsheid en vreugde
toe in dit stukje werk in de gemeente en Gods koninkrijk.
In de dienst van 8 februari zullen we daar aandacht aan
besteden. Kevin zal dan bevestigd worden in het ambt
en de anderen zullen als medewerker een belofte van
geheimhouding afleggen.

Gebedsuur en week van gebed

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
14 januari van 19:30-20:30 uur. Van 18-25 januari is de
jaarlijkse ‘week van gebed voor de eenheid van kerken!
Ook dan is er op woensdag 21 januari om 19:30 uur een
gebedsuur in de AJK. Mogelijk zijn er ook
gebedsmomenten op andere dagen in die week, maar
dat is nu nog niet bekend. Zie de berichten tegen die tijd
in kerk app en mailing. Alle gebedsmomenten zijn
gezamenlijk voor Hervormd lJsselmonde en Meer dan
Beverwaard

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijpelmorgen is op 6 januari. We volgen het thema
‘Bidden met handen en voeten’ van het Evangelisch
Werkverband en bespreken elke keer een persoon uit de
Bijbel (OT en NT) en hoe zijn/haar gebed eruit ziet.

Belijdenis- en doopkring

In het nieuwe jaar wil ik een belijdenis- en doopkring
starten voor mensen die ernaar verlangen om een stap
te zetten van belijdenis en doop (voor wie nog niet
eerder gedoopt is). In een aantal bijeenkomsten
bereiden we ons daarop voor. Het is altijd heel waardevol
om met anderen samen op te trekken en naar dit
moment toe te leven. Als je interesse hebt, laat dan even
wat aan mij weten, ook als je nog twijfelt.



Zieken

We leven mee met Rianne van Mastrigt-Gorter die op het
moment van schrijven nog in afwachting is van de start
van een pittig bestralingstraject.

Dhr. Ben Thommis is onlangs nog enkele dagen
opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft een
zwakke gezondheid.

We wensen hen én allen die een behandeling of medische

ingreep hebben ondergaan of moeten ondergaan, Gods
nabijheid toe.

- Hans Schaap

4 januari Bastiaan
11 januari Bastiaan
18 januari Alco
25 januari Aad

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Bastiaan de Ruiter 0622932 635
Aad Schuijer 06 286 26 274
Alco van Heiningen 06 5704 8134

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
0180412141

Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vier weken te rijden dan kun je je ook opgeven en aangeven

wanneer jij wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.

Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980.

Alvast hartelijk dank!

Waar het hart vol van is,
B I 8 ekop(os tijdens daar stroomt de mond van over.

de diensten.

Op 4, 18 en 25 januari is er

kinderdienst. Op 11 januari is —Lukas 6:45

\ er tienerdienst.
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Een nieuw jaar!

Als u, jij dit kerkblad leest dan is de kerstdrukte al weer
even achter de rug. Blijft vreemd, want nu ik dit schrijf
duurt het nog anderhalve week voordat het Kerst is. Bij
voorbaat dank ik al degenen die hebben meegewerkt
aan de diverse kerstactiviteiten en vieringen. lk hoop u,
jou te zien te spreken op de 1ste dag van het nieuwe
jaar. En zo niet, bij deze al een goed en bovenal
gezegend 2026 toegewenst.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Bijzonderheden rondom de diensten

Oud- en nieuwjaar vallen dit jaar op woensdag en
donderdag. Op oudejaarsavond is er een gezamenlijke
dienst, aanvang 19:30 uur. Daags erna, op 1 januari, is
er een vesper die om 10:30 uur begint. Na afloop van
de vesper is er gelegenheid om koffie/thee/fris te
drinken, maar bovenal om elkaar het Goede en Gods
zegen voor 2026 toe te wensen.

Over een datum voor de bevestiging en het afscheid
van de ambtsdrager is nog geen beslissing;
waarschijnlijk zou dat 25 januari kunnen zijn. Voor de
overige diensten: zie het rooster elders in dit kerkblad.
Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

Dhr. Herman Elsenbroek werd in december
opgenomen in het ziekenhuis. Duidelijk werd uit de
onderzoeken dat Herman goede zorg, 0.a. voor zijn
voeten, nodig heeft. Op dit moment van schrijven is hij
nog in het ziekenhuis, maar dat zal bij het lezen van dit
kerkblad ongetwijfeld anders zijn. Op de zondagsbrief
leest u de meest actuele berichten. Sterkte, Herman!
Mevr. Joke Nicolai-Blom is vanuit 'Aafje Revalidatie
Maasstad’ naar huis teruggekeerd. Ze is blij en

dankbaar voor de bezoekjes, kaarten en gebeden van
de gemeente. Het heeft haar goed gedaan.

Dhr. Tom den Daas is opnieuw geopereerd aan zijn
heup. Nu al voor de derde keer. We blijven hopen dat
de pijn minder zal worden. Gods nabijheid toegebeden.
Dat bidden we ook opnieuw Rianne van
Mastrigt-Gorter toe en haar gezin, nu ze opnieuw een
traject van bestralingen moet ondergaan.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen
lief is, voor die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar
ook voor de betrokkenen om hen heen. Ook sterkte
toegewenst naar hen die deze week onderzoeken
moeten ondergaan. Een ieder wensen we van harte de
kracht van God toe.

In memoriam

‘Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here! Op
dinsdag 9 december overleed toch nog onverwachts
mevr. Wilhelmina Elisabeth Margaretha Hermina
(Willy) Valk - Huisman. Op 1e Kerstdag zou ze 88 jaar
zijn geworden. Ze woonde lang op Schuilingsoord 131.
Een zeer zelfstandige vrouw, gehecht aan orde en haar
privacy. Het laatste jaar verbleef ze in diverse
verpleeghuizen; in Meerweide vond ze rust. De
begrafenis vond op dinsdag 16 december in besloten
kring plaats.

Ambtsdrager verkiezing

Nog niet alle vacatures zijn ingevuld, dus er wordt
momenteel overlegd. Ondertussen zijn we heel blij en
dankbaar voor de bereidheid van hen die een
benoceming tot het ambt of een taak hebben aanvaard.
En tegelijkertijd is er begrip voor hen die er vanaf
moesten zien. In een volgend kerkblad willen we wat
uitgebreider stil staan bij hen die afscheid gaan nemen
en bij hen die bevestigd gaan worden.




Groothuisbezoek

Ook in het komende winterseizoen willen we een aantal
groothuisbezoeken houden. Hieronder de (voorlopige)
planning. Om zo elkaar even te zien, te spreken, met
elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk
ook om te verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het
geloof. Het thema van de avonden zal zijn, ‘lk geloof .-
Oock naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea
waar 1700 jaar geleden de eerste aanzet is gegeven. De
contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te
ontmoeten.

- Reyeroord / Groenenhagen op donderdagavond 22
januari en dinsdagmiddag 27 januari.

- (Klein) Zomerland - Veranda - Beverwaard -
Tuinenhoven / Kreekhuizen - Lombardijen - Waarden
- Sportdorp op donderdagavond 12 maart en
dinsdagmiddag 17 maart.

- Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hoogyvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van harte
welkom in de Pelgrimskerk, op de middagen is de inloop
om 14:45 uur; op de avonden om 19:45 uur.

Bijbelochtend

De eerstkomende Bijbelochtend is woensdagochtend 21
januari. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. Om 09:45 uur staat de
koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom! Ook als u er niet
eerder bij kon zijn.

..---""""——-___

MET DE OECUMENE
STREVEN WE NAAR ONDERLING

BEGRIP EN...

DIT GAAT DUIDELIJK
ZIIN BEGRIP TE BOVEN!

WILLEM DE KLERK

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e
woensdag in ‘MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat 42-52,
Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de 4e
woensdag (28 januari) in de PK. We beginnen om 19:30
uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden willen we
ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om mee te
bidden en te zingen.

En dan is er ook de jaarlijkse week van gebed van 18-25
januari. Op de kerkapp en in de zondagsbrief zal u, jou
daarover verder worden geinformeerd.

Tenslotte
Een hartelijk groet! In Christus verbonden, ook namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Bloemen:

De bloemen werden de afgelopen weken met een
groet en ter bemoediging namens de gemeente
van de Pelgrimskerk gebracht naar:

23 november dhr Verbaas
30 november mw. Brouwer
7 december  mw. van Wijk
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Samen

(o] pl ossi ng pUZZEI Zangdiensten Breepleinkerk

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 18 januari
Koor-en zangdienst.

Nadere info: hitp://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

COV Ridderkerk

Altijd al eens willen kijken en meedoen op een repetitie

van een oratoriumkoor? We oefenen op dit moment voor een concert op 13
februari 2027. Dan hopen we uit te voeren Ein Deutches

Wij houden open repetities op woensdag 14 en 21 Requiem van Brahms, Psalm 42 v2an Mendellsohn en

januari a.s. Psalm 149 van Dvorak.

Wij zingen in De Levensbron, Jan Luyckenstraat 10, Meer weten? U kunt contact opnemen via

Ridderkerk. secretaris@covridderkerk.nl of bellen naar 06-20923691.

U bent van harte welkom, we starten om 19.45 uur, !

repeteren een uur, dan een kwartier pauze met
koffie/thee en daarna gaan we nog een uur door. G COV RIPEI)ERKIER K

Skeelf sta jeteéreije
Ik zal e overal beschérimen
waar je ook heew gas¥




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
kerkblad. ajk@kerkinijsselmonde.nl
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl

010-483 07 64

010-483 8237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

VV.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 16 januari 2026

18.00 uur voor het magazin van februari
2026 met het thema:

Solidariteit

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-4824956
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (0.a. VVB).....cceoceeo....NL10 INGB 0000 1886 02
Diaconie. .. NLE 1 INGB 0000 2056 29
Zending....ocnsncscccneesccee.ML32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat................NL61 INGB 0000 2056 29

NLOZ INGB 0003 8639 79
tn.v. ). Busse - Dekker enat MLK.J. van der Meer - Koole
MNL10 INGB 0000 1886 02

Bloemendienst...

Collectebonnen.. .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Seriba: Helma Paul
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.n|
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06-13556585en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente
Rotterdam lJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27




# Oecumene gl

Ineens piept een onbekende neus, met snorharen, “Het spijt me, pastoor,” zegt zij, “koekjes heb ik niet!
naar binnen in het muizenhol onder het orgel. Moeder Vanwege de oecumenische viering zondag, snapt u.”
Ria muis trippelt erop af. “Kom erin, wie bent u?” Een  De pastoor knikt meteen: “Niet erg hoor!” Ria muis is

grijze muis strompelt binnen. “Mag ik even zitten,” boos. Niet erg? De ukkumeniese viering is toch
hijgt ze, “Ik ben mevrouw Grijs. Ik kom helemaal van feestelijk? Vorig jaar was er koek in dvervioed! Dan zegt
de andere kerk.” En ze vertelt waarom: “Onze hele de pastoor: “De deur hier kan zondag wel op slot. We

kerk wordt schoongemaakt! Ze vegen spinnenwebben  gaan toch allemaal daarheen.” Blij roept de kosteres:
weg en stofnesten en keuteltjes! Ze jagen op motten,  “lk hoor dat ze hun kerk grondig aan het schoonmaken

spinnen en op 6ns! Waar moet ik met mijn familie zijn, omdat wij komen bidden. Alles gepoetst en
heen?” snikt ze, “ ... Mogen we hier logeren, voor een  geboend. Heerlijk! Dat moeten wij 6ok doen, pastoor,
tijdje ... ?” “Natuurlijk, mevrouw Grijs,” zegt Ria volgend jaar!” Van schrik vallen de muizenmoeders

allerhartelijkst, “eten jullie een koekkruimeltje mee?”  elkaar in de armen. “Mogen wij dan bij jullie logeren?”
Koéek? Dat kennen ze niet bij de Grijzen. Ria neemtde  fluistert Ria muis. “Natudrlijk, Rial” fluistert mevrouw

gast mee naar de keuken. Daar zitten de pastoor Grijs allerhartelijkst.
en de kosteres aan de koffie. -

Puzzel

Welke 10 activiteiten doen deze kerken samen?
EN wat is daarin de rode draad? Maak elk woord
of met behulp van het plaatje. ban lees je

in de gele vakjes een toepasselijk woord!
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Uplossing

Uit de Bijbel Some |
"Wees eensgezind, leef in vrede ; .
met elkaar - dan zal de God van
de liefde en de vrede met u zijn.”

- Paulus in 1 Korintiérs 11



